
Gespreksavond 12 oktober 2005

VRIJSPRAAK

Verlost van de toorn van God, van de wet en van de boze

Vanavond gaan we in op verlossing van de toorn van God en de 
wet.

CONNECT 20 minuten

1. Maak een rondje aan de hand van de volgende vragen:

• Omschrijf hoe jij God ziet. Wie is Hij voor jou in het dagelijks leven?

• Heb je wel eens het gevoel dat God boos op je is? Wanneer?

GROEIEN 20 minuten

Bijbelvers om te onthouden

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen
onderscheid.

Romeinen 3:22

GESPREKSVRAGEN

Lees Romeinen 3:19-28

1. Doe de bijbel een moment dicht en probeer met elkaar zo nauwkeurig 
mogelijk te vertellen wat er in het bijbelgedeelte staat.

2. Wat is kerntekst?

3. Kun jij elke keer weer opnieuw geloven dat God je volledige vrijspraak
geeft voor je zonden en tekortkomingen?

DIENEN 45 minuten

1. Ga uiteen in kleine groepjes van 2 personen en doorloop de volgende 
vragen/stappen:

• schrijf voor jezelf op een papiertje of er verkeerde dingen in je leven 
zijn waardoor je het gevoel kan krijgen dat God boos op je is.

• schrijf op, op welke vlakken van je leven je het gevoel dat je meer 
moet doen voor God, waardoor je moeilijk kunt geloven dat Hij 
tevreden met je is zoals je bent.



• belijd elkaar je zonden in de kleine groepjes (voor zover gepast). 
Spreek daarna naar elkaar uit dat God vergeeft.

• vouw alle papiertjes dubbel. Laat de kringleider alle papiertjes 
verzamelen, en gooi ze samen weg, of verbrand ze, als symbool dat 
God niet langer boos op ons en dat wij niets kunnen doen om Gods 
liefde te verdienen.


