EEN LEVEND OFFER

Romeinen 12:1,2

“Ik vermaan u dan, broeders, met
beroep op de barmhartigheden van
God, dat u uw lichamen stelt tot een
levend, heilig en Gode welgevallig
offer: dit is uw redelijke eredienst.
En wordt niet gelijkvormig aan deze
wereld, maar wordt hervormd door
de vernieuwing van uw denken,
opdat u moogt erkennen wat de wil
van God is, het goede, welgevallige
en volkomene.”

Deze verzen had ik al lang eens een
keertje uit m'n hoofd geleerd, toch
wordt de echte diepere betekenis
van dit vers me pas duidelijk hoe
langer ik christen ben en hoe langer
ik met Christus leef. Wat het
betekent om een levend offer te zijn.

De brief aan de Romeinen is een
zeer invloedrijke brief geweest door
de eeuwen heen. Kerkvader
Augustinus bekeerde zich door het
lezen van Romeinen 13:13,14.
Luther raadde deze brief aan elke
christen aan met de woorden: “hij
(de brief dus) is het ten volle waard
niet slechts dat een christen hem
letterlijk van buiten kent, maar hij
moet er dagelijks mee leven, als het
dagelijks brood voor de ziel. Want
hij kan nooit te veel en te goed
gelezen en overwogen worden; hoe
meer men ermee omgaat, des te
kostelijker wordt hij, des te beter
smaakt hij.”

Deze brief is zeer oud en wordt
gedateerd zo rond 56 na christus.
Paulus schreef hem waarschijnlijk
vanuit Korinthe en gaf hem toen
mee aan Febe, een dienares van de
gemeente te Kenchreeén, de haven
van Korinthe (16:1,2). In Rome was
een nieuwe gemeente aan het
ontstaan en het was natuurlijk
uiterst belangrijk om gedegen
kennis te hebben van de kracht van
het evangelie, vooral ook om
dwaalleren te kunnen weerstaan.
In deze brief worden een heleboel
fundamentele principes door Paulus
uitgelegd, onder leiding van de
Heilige Geest natuurlijk. Een korte
samenvatting van het boek
Romeinen is als volgt: De
universaliteit van de zonde (1:18-
3:20), de rechtvaardiging door het
geloof (3:21-5:21), de overwinning
door het geloof (hfdst. 6-8), Joden
en heidenen in het licht van Gods
rechtvaardigheid (hfdst. 9-11), De
verwerkelijking van Gods
gerechtigheid in het leven van
christenen (12:1-15:13).

De gelezen verzen komen dus naar
voren uit dit laatste stuk. Paulus
vermaant ons met beroep op de
barmhartigheden Gods. Paulus
spreekt in meervoud, want God
heeft ons veel barmhartigheden
bewezen die hij in de hoofdstukken
ervoor heeft uitgelegd: de
vernietigende kracht van de zonde
en hoe de Here God door het bloed
van zijn Zoon Jezus Christus ons
gered heeft. Ook hoe de Here ons

met Israél tot een uitverkoren volk
gemaakt heeft. Nog een
barmhartigheid staat in de bekende
verzen 8:38,39 “want ik ben
verzekerd dat noch dood noch
leven, noch engelen nog machten,
nog heden, nog toekomst, noch
krachten, noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus,
onze Here.” Dat is toch duidelijk
genade en barmhartigheid van de
Heer. De Heer heeft ons lief met een
liefde die onverwoestbaar en
onvergankelijk is. De
barmhartigheden van de Here zijn
veel en met zijn Zoon schenkt Hij
ons alle dingen (8:32). Wanneer we
deze barmhartigheden zien, dan
kunnen we toch niet anders dan
dankbaar zijn en als dankoffer ons
leven aan hem offeren? In 11:35
draait Paulus het om; hebben wij
soms iets aan God gegeven
waarvoor Hij ons iets moet
teruggeven? Nee, het is redelijk dat
wij aan hem offeren. Het is een
plicht, een dienst, een eervolle
plicht, een eervolle dienst, een
eredienst.

En wat moeten wij hem dan geven?
Het antwoord in vers 1 is ons
lichaam en vervolgens in vers 2 ons
denken en in de verzen daarop ons
doen, onze gaven, onze eer, onze
tijd, allemaal voor hem. En dat moet
zijn een keuze van je wil, een keuze
voor hem. Kortom we moeten alles
geven.

Het moet ook zijn een heilig offer.
Heilig heeft meerdere betekenissen.
Heilig betekent niet alleen zonder
zonde. Dat God de zevende dag
heiligde, apart zette, betekende niet
dat de andere dagen daardoor
zondig waren. Of dat er in het oude
testament priesters waren, die
geheiligd waren voor zijn dienst,
beteken niet dat andere mensen
daardoor in een keer meer zondig
waren. Heilig betekent in de eerst
plaats afgezonderd, apart gezet. Wat
door God op zijn bevel wordt
genomen en opzij gezet of
afgezonderd om tot zijn eigendom
en tot zijn dienst te zijn, dat is
heilig. Maar wat voor hem apart
gezet is kan niet voor anderen zijn.



Hij kan niet samen met andere
heren delen. Waar Hij zijn
Heiligheid aan meedeelt, daar moet
Hij onverdeeld Heerser zijn. Naast
afzondering is er nog meer. Een
mens die geheiligd word verschilt
van een levenloos voorwerp. Een
mens die geheiligd wordt, moet
zichzelf ook gewillig en van harte
aan die heiliging overgeven. De
heiliging omvat de persoonlijke

onze broers en zusjes in het geloof?
Hoe vaak laten niet christenen ons
beschaamd staan over ons gedrag?
Hoe zijn we bezig met ‘ik’? Lees de
verzen 12:3-21 maar eens en huiver.
Hoever ben jij afgedwaald wanneer
je kijkt naar wat Paulus hier zegt?

“...maar word hervormd door de

vernieuwing van uw denken.” Ons

denken moet veranderen. Hoe?
Door de Heilige

De satan probeert je denken mooi hetzelfde te houden
door je bijvoorbeeld zo druk te maken dat je er niet
meer bij stil staat en God verwaarloost.

Geest, door Gods
woord. We moeten
ons daarmee vullen
en niet met bier,
sport, of TV. Ons

toewijding om van de Here te zijn.
De heiligheid kan alleen werkelijk
de onze worden, wanneer zij in het
diepste van ons persoonlijk leven, in
onze wil en onze liefde wortelt en
woning maakt. God kan niemand
tegen zijn wil heiligen. De bijbel
zegt dan ook dat niet alleen God ons
heiligt, maar dat wij ons ook moeten
heiligen. Wanneer we aan deze
heiliging gewillig meewerken dan
kan God het bijzonderste werk in
ons doen, dan kunnen we deel
krijgen aan Gods heiligheid. De
heiligheid van God is niet alleen
zijn haat tegen de zonde, het is
meer. Heiligheid is die eigenschap
van God waardoor Hij altijd wil en
doet wat volmaakt goed is. Aan
deze heiligheid kunnen we alleen
maar deelhebben, wanneer Hij in
ons woont en we dagelijks de
gemeenschap met hem zoeken. Dus
dat we elke dag bidden, zijn woord
lezen, en zijn wil zoeken in ons
leven. Dat we zijn woord in ons hart
bergen zodat we hem leren kennen
en niet meer zondigen en dan zal
ook ons denken hervormd worden.
Dan zijn we een perfekt en heilig
offeren voor hem.

Vervolgens begint vers 2 met “en
word niet gelijkvormig aan deze
wereld,...” Dat is pijnlijk. Hoeveel
worden wij niet meegetrokken in
ons doen en denken door de wereld
om ons heen. Wat vinden wij van
sex voor het huwelijk? Hoeveel tijd
verknoeien we met de TV? Hoeveel
tijd zijn we bezig met onze carriere?
Hoe liefdeloos springen we om met

denken zal niet
veranderen wanneer we er geen tijd
aan besteden en geen moeite voor
doen. Wanneer we wel tevreden zijn
met hoe het allemaal loopt en
onszelf een beetje in slaap sussen.
Ik weet hoe moeilijk het is om Gods
woord te pakken en te bestuderen en
je gedachten met hem te vullen,
maar het is de enige manier om ons
denken te veranderen. Waneer we
zijn woord biddend bestuderen, zal
Hij ons veranderen. Ook staat er
nog een aanwijzing in 12:16, “wees
niet eigenwijs”. Drijf niet je zin
door ten koste van anderen en
probeer naar aanwijzingen van
anderen te luisteren. Bijvoorbeeld
aanwijzingen van je voorganger of
mede bijbelstudiegroepleden. Deze
mensen om je heen gebruikt God
ook om zichzelf aan jou bekend te
maken.

“Opdat u moogt

Hij zal je proberen te laten geloven
dat je jezelf maar beter niet kunt
offeren en je denken te veranderen.
Hij probeert je denken mooi
hetzelfde te houden door je
bijvoorbeeld zo druk te maken dat
je er niet meer bij stil staat en God
verwaarloost.

Uiteindelijk is dit het doel van jou
en mij om tot zijn eer te leven, hem
eer te brengen en dank te zeggen.
Dat wij erkennen dat wat God doet
goed is, dat zijn wil volmaakt is en
dat hem alle eer toebehoort. Dat we
daardoor ook het woord van Efeze
3:10,11 vervullen waarin staat:
“...opdat thans door middel van de
gemeente aan de overheden en de
machten in de hemelse gewesten de
veelkleurige wijsheid Gods bekend
zou worden, naar het eeuwig
voornemen, dat Hij in Christus
Jezus, onze Here heeft
uitgevoerd...”

Wij moeten aan de hemelse
gewesten en machten en aan
iedereen laten zien de veelkleurige
wijsheid van God. Dat zijn wil
inderdaad goed en volkomen is.
Zodat straks alle knie zich voor hem
zal buigen en dat de schepping de
Schepper eer zal bewijzen.

Maak dus nu ernst met Romeinen
12 en beantwoord aan de
daaringelegen opdracht, je weet
immers niet hoeveel tijd je nog hebt
voordat je leven voorbij is of totdat
Jezus terugkomt. Jezus spoorde ons
al zo'n 1967 jaar geleden aan:

erkennen wat de
wil van God is,
het goede,
welgevallige en
volkomene.”

...opdat door middel van de gemeente aan de overheden en
de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige

wijsheid Gods bekend zou worden...

Wanneer ons

denken zo door de Here God
veranderd wordt, dan zien we in dat
Gods wil volmaakt is. Zijn wil is
goed, welgevallig en volkomen. De
Satan heeft er alle baat bij om ons te
laten geloven dat Gods wil dat niet
is. Dat hoe Hij de wereld bestuurt
en hoe jouw leven verloopt allemaal
slecht en waardeloos is. Dat je het
beter kunt opgeven en dat het toch
steeds weer allemaal verkeerd gaat.

“Daarom, wees ook u bereid, want
op een uur, dat u het niet verwacht,
komt de Zoon des mensen.”
Amen!

Adriaan van Zwol




