manier dan ook. God zal de na-"Prediker” zijn
die mensenharten kan bewerken. Voor diegene die
er ‘s middags of ‘s avonds bij het concert van
Image ‘97 niet bij waren..... jullie hebben echt wat
gemist.

En aan het einde gekomen van deze bestuurs-
perikelen wil ik het laatste woord geven aan
Prediker, want zoals je gemerkt zult hebben was
dit stukje een beetje van mezelf een een beetje van

Prediker.

“Ik heb gemerkt dat er niets beters voor
henlieden is , dan zich te verblijden en goed te
doen in zijn leven. Ja ook dat ieder mens ete en
drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid.
Dat is een gave Gods.”

Van uw liefhebbende voorzitter

If God is so good, why is the world so bad?
[Samenvatting preek 5 uit de serie “The big
questions” van Mike Fabarez]

Wij als Christenen spreken over een God van
liefde, geloven in een almachtig en rechtvaardig
God. Waarom staat die liefdevolle goede God
zoveel kwaad toe in de wereld? De vraag naar het
waarom van het kwaad is iets wat ieder mens moet
beantwoorden. En juist een Christen moet hier een
visie op hebben. Laten we dit probleem op een
aantal niveaus bekijken.

Foundational scripture level

Bij het nadenken over deze vraag, moeten we eerst
onze uitgangspunten bepalen aan de hand van de
bijbel. Wat zegt de bijbel over goed en kwaad?
Wat zegt God zelf over wie Hij is?

1) De wereld is vol zonde.

Sommige mensen en religies benaderen dit
probleem met als uitgangspunt dat de mens
van nature goed is. Het kwaad in de wereld,
wordt volgens hen niet veroorzaakt door zondige
mensen.

De bijbel zegt echter... “indien wij zeggen, dat wij
geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de
waarheid is in ons niet. [1]” “Wie kan zeggen:

Tk heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van
zonde? [2]” Het Kwaad in de wereld en de zonde
van mensen is een feit.

2) God is goed.

“God is licht en in Hem is in het geheel geen
duisternis. [3]” God is volmaakt goed, altijd goed,
door en door goed. In Hem is er absoluut geen
kwaad of zonde. “Al Zijn wegen zijn recht; een
God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en
waarachtig is Hij. [4]”

3) God is almachtig. ’

“Ik ben God, de Almachtige, wandel voor Mijn
aangezicht, en wees onberispelijk; [5]” God is
almachtig en heeft alle dingen in zijn hand. De
geestelijke realiteit is niet als een film, waar het
Kwaad even sterk is als het Goede. Integendeel,
“Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld
is. [6]” Jezus heeft de satan overwonnen. God is
almachtig en heeft absolute controle over alles wat
er gebeurt.

We kunnen bij het nadenken over goed en kwaad,
geen compromissen in maken in deze bijbelse
uitgangspunten.

Logical level

Laten we een paar alternatieven nalopen voor
Genesis 3, waar de zonde in de wereld komt.
Waarom stopt God het kwade niet? Hij is
immers almachtig, en gezien zijn karakter zou
je verwachten dat Hij de zonde zou proberen te
voorkomen.
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1) God zou de boom van kennis van goed en
kwaad niet moeten planten. In dat geval krijgen
Adam en Eva niet de mogelijkheid om een keuze
te maken tegen Gods wil. Maar bij zo’n oplossing
gaat er ook heel wat verloren. Er is geen keuze
meer voor een relatic met God. Een keuze uit
vrije wil voor een relatie maakt een relatie pas de
moeite waard. Zonder die vrije keuze heeft een
relatie geen echte waarde.

2) Als God een wereld wil zonder kwaad, dan
kan Hij een ieder die zonde doet weghalen van
de wereld. Goed, dat is dan misschien fijn voor
God, maar niet voor ons. Uiteindelijk zullen alle
mensen weggenomen worden van de wereld. Geen
mens leeft zonder zondige keuzes. Nu laat God
ons leven in een tijd van genade. De berechting
over jouw keuzes tegen God, vindt pas plaats
bij een uitgesteld oordeel. Dit lijkt toch wel een
stuk beter voor de mens, dan als God meteen zou
straffen. Nu in de genadetijd zien we, behalve
Gods heiligheid en gerechtigheid, ook andere
eigenschappen van Hem, zoals Zijn liefde, geduld,
genade en vergeving.

3) De vorige alternatieven gingen over moreel
kwaad. Maar wat dan in al die gevallen van
natuurlijk kwaad, zoals rampen, ziekte en de dood?
Na de zondeval zegt God: “...de aardbodem is om
uwentwil vervloekt [7]” God doet in de perfectie
van de natuur een grote stap terug. Hij laat chaos
en verval toe op aarde.

Was dit nou zo nodig? Stel dat God dit niet doet,
en de wereld in zijn natuurlijke volkomenheid
laat bestaan. Dit zou tot gevolg hebben dat de
wereld volmaakt is en de mensen niet. De mens
zou dan eeuwig blijven leven op de aarde, in een
wereld afgescheiden van God, vol zonde. Dit is
dus precies een definitie van hel.

Na de zondeval spreekt God al over een oplossing
voor de scheiding. We kunnen van deze wereld
weg. Ons leven op aarde is slechts een periode,
waarin we een keuze kunnen maken, voor een
ceuwige volmaakte relatie met God. “De dood is
verzwolgen in de overwinning [8]” van Jezus. Het

lichamelijk verval is in wezen niet erg, vergeleken
met de heerlijkheid waarin we hierna zullen leven.
Daarom laat God ons leven in een periode, waarin
de natuurlijke wereld de geestelijke onperfecte
wereld weerspiegelt.

Theological Level

Maar waarom krijgen Adam en Eva altijd de
schuld? Als God alles in zijn hand heeft, en
volledig bewust is van al het morele kwaad dat
er gebeurt, is Hij eigenlijk ook niet net zo goed
betrokken en volledig verantwoordelijk? Nee, als
we binnen de grenzen van de bijbel blijven, weten
we dat God zonder zonde is, rechtvaardig en
in heel Zijn wezen goed. De mens is volledig
verantwoordelijk voor al wat hij doet. De zonden
die de mens doet komen voort uit zijn eigen natuur,
door verleiding van de tegenstander.

Maar dan is er een aspect die de grootheid van
God laat zien. “Wij weten nu, dat God alle dingen
doet medewerken ten goede voor hen, die God
liefhebben [9]” God is zo almachtig, dat er niets
gebeurt dat niet overeenkomt met Zijn plan. Onze
beslissingen maken Zijn wil niet ongedaan. Niets
ontsnapt aan de soevereine wil van God. Zelfs
geen verkeerde keuzes.

Neem bijvoorbeeld Jozef. Door zijn broers verkocht
aan handelaren, en als dood opgegeven bij zijn
vader. Dat is zonde, toch? Zijn broers zijn ook
volledig verantwoordelijk voor hun daad. Toch
zegt Jozef later: “Gij hebt wel kwaad tegen mij
gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht.
[10]” Ondanks de slechte plannen van de broers,
werkt God hier iets groots uit. Een groot volk
Israél heeft zo het leven behouden.

En als we kijken naar de moord op Jezus. De
enige mens zonder zonde, wordt beschuldigd door
valse getuigen. Verraden door Zijn eigen leerling.
Een Pilatus, die geen verantwoordelijkheid wil
nemen en Jezus laat kruisigen. Soldaten die Hem
martelen. Is dit alles zonde? Zijn het zaken waar
God een afkeer van heeft? Zeker weten! Toch wordt
op een grandioze manier Gods wil uitgewerkt,
zodat de hele wereld gered kan worden.




God doet wonderlijke dingen door gebeurtenissen,
die gebaseerd zijn op zondige beslissingen. Niets
kan zijn plannen bederven. Wat een ongelofelijke
God. Het is gewoon niet te begrijpen, hoe Hij
het voor elkaar krijgt. Maar deze waarheid staat
duidelijk in de bijbel. Dus moeten we dit geloven,
ook al vatten we het niet volkomen. “Zijn grootheid
is ondoorgrondelijk. [11]” En in het boek Job
staat, waar het gaat over God goedheid tegenover
het lijden van de mens: “Kunt gij de geheimen
Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden
ten einde toe? [12]” We moeten ons bewust zijn
wie we analyseren.

Sommige dingen botsen in ons hersens, maar niet
in Gods woord. Hij is complexer dan ons verstand
en onze nieuwsgierigheid aan kan. Toch kunnen
we niets afdoen aan wat de bijbel leert. Gods wil
wordt dus altijd gedaan ondanks, of misschien
dankzij, zondige keuzes.

Personal level

Misschien leiden al deze argumenten nog niet

tot een bevredigend antwoord. Maar als we er

niet helemaal achter kunnen komen, waarom het
donker is in de wereld, dan is een betere vraag wat
God zou willen, dat wij er aan doen. Wat is onze
verantwoordelijkheid voor het morele kwaad in de
wereld.

Een aantal van de
huisdieren/
knuffelbeesten van de
Sfamilie Van Kampn
(ingestuurd door

Bas van Kampen)

“_.gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij
licht in de Here; wandelt als kinderen des

lichts. [13]” Dit is hoe God ons oproept om te
leven. Verlost van zonde, moeten we alles op
alles zetten om heilig te leven. En daardoor een
duidelijk contrast vormen met de wereld. Doe
goed, leef goed, wees rechtvaardig... zo moeten
we leven! Richt je met God op het verslaan
van zonde in je dagelijks leven. Draag Gods
goedheid, rechtvaardigheid en waarheid uit. Steek
de wereld aan met het zout en licht in je. Dit is de
persoonlijke oplossing voor het zondeprobleem.
Door een persoonlijke keuze is ook de zonde in de
wereld gekomen. Door jouw keuzes kan de wereld
iets meer gaan lijken op wat God voor ogen had.
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