Wat doet Jezus?
Lees Mattheiis 11:2-19.

In het eerste stukje stuurt Johannes de
Doper, die in de gevangenis zit, een vraag
naar Jezus : “Zijt gij het, die komen zou, of
hebben wij een ander te verwachten?”. Op
zich een normale vraag, maar dat is het niet.
Er schuilt veel meer achter. Wat je in die
vraag proeft is een soort teleurstelling. Dat
is begrijpelijk, want Johannes zit nu in de
gevangenis, waarschijnlijk te wachten op
een vonnis. En dat terwijl hij zeker weet dat
Jezus een bijzondere persoon is, want hij
heeft Jezus ook gedoopt, en van hem
gepredikt (Mattheiis 3). Waarom dan deze
vraag? Het is eigenlijk een roep van: “ge-
beurd er nog eens wat, of gaat het nog
langer duren”. Johannes had een bepaalde
verwachting van Jezus, maar Jezus voldoet
daar niet meer aan.

Het tweede stuk, met de gelijkenis van
de kinderen op de markt, geeft waar-
schijnlijk meer duidelijkheid. Vers 17 :
“W1ij hebben voor u op de fluit gespeeld en
gij hebt niet gedanst; wij hebben klaaglied-
eren gezongen en gij hebt geen misbaar
gemaakt.” Er is dus een groep kinderen die
huwelijkje speelt, en zegt tegen een andere
groep kinderen : “waarom deden jullie niet
mee?”. En een andere groep speelde be-
grafenisje, en klaagt tegen een andere
groep kinderen : “waarom deden jullie
niks?”. Dan wordt nog een vergelijking
gegeven met Johannes de Doper en Jezus
als onderwerp. Nu zou je dus kunnen zeg-
gen dat Johannes de Doper de groep kin-
deren was die begrafenisje speelt, en Jezus
de groep kinderen is die huwelijkje speelt.
Dat komt overeen met het type boodschap
die ze brachten. Ze verwijten dan dat het
volk niet reageert op de boodschap die ze
brengen. Naar Johannes luisteren ze niet,
en net zo min naar Jezus.

Toch staat dit er NIET! Kijk maar naar
vers 16 : “Doch waarmede zal Ik dit
geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kin-
deren die...”. Het volk wordt dus juist ver-
geleken met de groepen die de andere kin-
deren verwijten niet mee te doen. Wat zou
dat dan kunnen betekenen? Hier komen we
weer uit bij de vraag van Johannes aan
Jezus : “gebeurt er nog eens wat?”. De
Joden, en ook Johannes, hadden van Jezus
de verwachting dat hij de Romeinse onder-
drukking zou beéindigen. En dat gebeurde
maar niet. Dus waren ze teleurgesteld.

Wat hebben wij nu aan deze boodschap?
Vers 6 geeft dat aan: “Zalig is wie aan Mij
geen aanstoot (=ergeren) neemt”. Johannes
en het volk zijn boos op Jezus, omdat hij
niet doet wat ze van Hem verwachten.
Wanneer je zelf teleurgesteld bent in God
of Jezus, omdat hij niet gedaan heeft wat je
van Hem verwachtte, denk dan aan dit stuk.
Je weet tenslotte dat Jezus wel degelijk
bevrijding gaf. De Joden verwachtte
bevrijding van de Romeinen, maar Jezus
gaf bevrijding van de slavernij van de
zonde! Besef dus dat de verwachtingen die
Jij van God of Jezus hebt, wel eens anders
zouden kunnen uitpakken. Mocht dat zo
zijn, erger je dan niet aan Jezus, want
“Zalig is wie aan Mij geen aanstoot
neemt”.

Naar aanleiding van een preek over dit
stuk door ds. Jonkman.

Hugo Logmans.



