
Kringavond 3 mei 2006

De leerschool van Petrus

“Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet 
zijn kruis opnemen en dicht achter Mij aan gaan. Want wij zijn 
leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven 
voor Mij opgeeft, zal het terugkrijgen.” Matteüs 16:24-26 Het Boek

Petrus is een markante discipel die voor en na het sterven en de opstanding  
van de Heer Jezus een belangrijke rol vervulde. In het leven van Petrus zien 
we hoogtepunten en dieptepunten elkaar snel op volgen. Wat kunnen we 
hiervan leren ?

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij 
moet zijn kruis opnemen en dicht achter Mij aan gaan.

Matteüs 16:24

GESPREKSVRAGEN

Lees Matteüs16:13-26.

1. Welke tegenstellingen zie je tussen de twee keer in dit gedeelte dat 
Petrus Jezus aanspreekt ? 
Waarom zal Jezus zo verschillend gereageerd hebben op Petrus.  

2. Wat voor karaktereigenschappen zie je bij Petrus ?

Het contrast in dit bijbelgedeelte is geweldig groot. De ene keer spreekt 
Petrus woorden van God en even later woorden van de Satan met alle 
consequenties van dien (compliment vs vermaning, zaak dienen / zaak 
verstoren.)

3. Welke lessen trek je hieruit omtrent je eigen gedrag ? Wat zou je 
anders gaan doen als je ziet dat je zo snel van een hoogtepunt in een 
dieptepunt kan vallen. 

4. Wat versta je in je eigen leven onder “jezelf verloochenen en je kruis 
opnemen”.

5. Verliest Petrus door zijn falen de belofte ? Lees Johannes 21 : 15 e.v.


