Kringavond 25-11-03:
‘Wel in de wereld, maar niet van de wereld’

e Wat verstaa je onder ‘wel in de wereld, maar niet van de wereld’.

Joh 17:11-19 / 1 Joh 2:15-16 (Wat wordt bedoelt met de wereld?):
e Wat wordt er over de wereld gezegd
o Welke begeerten uit de wereld zie je in je eigen leven terug

¢ In welke drie categorieen kun je begeerten indelen naar aanleiding van het gelezene.

e Mag je als ‘christen’ naar een heidense tempel gaan om daar vlees te eten, wat
geofferd is aan afgoden? Dit is wat gebeurde in de stad korinthe.

1 Kor 8:4-13 (Hoe ga ik om met ‘in de wereld leven’?):
e Welke kennis wordt over gesproken in vers 7.
e Waarom is het geweten van de twijfelende mensen zwak.
e Wat is de betekenis van dit stuk voor ons eigen leven.
Rom 14:13-28
1 Kor 6:12

Conclusie: Wat niet uit geloof is, is zonde.

De Bijbel geeft heel veel vrijheid om in de wereld te leven en te genieten van het
leven, zolang zaken niet tegen Gods Woord (en de Heilige Geest) ingaan, we niet
twijfelen of hetgeen we doen wel juist is, en we anderen niet tot zonde brengen
(aanstoot geven).

Matt. 5:13-16 (Waarom zijn wij ‘in de wereld’?)
e Wat wordt bedoelt met het zijn van ‘zout’ en ‘licht’.
e Hoe verlies je je kracht (als zout).
e Hoe laat je je licht schijnen.
e Laat jij je licht schijnen voor de mensen om je heen? (praktisch)



